e veilig voelen in je ‘vrij’ bewegen
€n je ware ruimte innemen

WALTER DE ZEEUW

Enige tijd geleden vertelde
iemand mij, dat ze zo graag
naar de zaterdaglezingen van
Hans Stolp gaat. “Het is er zo
fijn en ik voel me zo verbon-
den met wat Hans Stolp ons
vertelt”. Maar vervolgde ze:
“Ik zou zo graag eens iemand
willen spreken, in de pauze
of zo. Ik zie bijna allemaal
mensen, die net als ik, zo al-
leen zijn en niet met elkaar in
contact komen”.

Herken je dat, dat je ergens
bent en graag op een ander
zou willen afstappen om een praatje
maken. Terwijl je rondkijkt neem je waar,
dat ogen elkaar wel even ontmoeten. Je
voelt dan een impuls om op die ander af
te stappen, maar je doet het niet. Je blijft
staan of je draait je om en...loopt verder.
Verschillende gedachten gaan door je
heen: ‘Het is wel goed'.... ‘Wat zal zij
wel niet van mij denken’ of ....'Als hij dat
zou willen, zou hij heus wel naar mij toe
zijn gekomen’... Of dacht je: “Ik kan me
toch niet zomaar opdringen”. Ik vroeg de
vrouw die mij dit toevertrouwde, wat haar
in de weg zit om dat contact te maken en
ze antwoordde: “Wie zit er nu op mij te
wachten, zo interessant ben ik toch niet”.
En na een korte stilte vervolgde ze: “lk
ben het niet waard”. “Niet waard?”, her-
haalde ik, waarop zij antwoordde: “Niet
waard in de ogen van God”.

Mogelijk herken je dit wel bij anderen,
maar niet zozeer bij jezelf, want je bent
iemand die wel gemakkelijk op anderen
afstapt en een open contact maakt. Voel
je dan een bevoorrecht mens en wees je

bewust dat je tot de uitzon-
deringen behoort.

Er zijn immers ook mensen,
die juist impulsief zijn en zo
stevig op de ander afstap-
pen, dat hij/zij zich (bijna)
omvergeblazen voelt. Je ziet
dan die ander (of jezelf) bijna
letterlijk terugdeinzen. Deze
over-enthousiastelingen over-
komt vaak nog iets anders.
Voor ze het goed en wel
beseffen, hebben ze er iets
ongenuanceerds uitgeflapt
of iets onhandigs gedaan

en voelt de ander zich stevig gekwetst

of gaat steigeren. ‘Had ik maar geduldig
gewacht of mijn grote mond gehouden’ is
wat impulsieve mensen (achteraf) vaak
tegen zichzelf zeggen.

Na de eerdere artikelen over het 1e chakra
‘Veilig voelen op aarde’ en 2e chakra
‘Veilig en geborgen voelen in je zelf’, gaat
dit artikel over het 3e chakra, het ‘chakra
van de wil’ en hebben we het de titel ‘Veilig
voelen in je 'vrij bewegen’ meegegeven.
Je veilig leren voelen in je doen én laten
en zo je ware ruimte leren innemen.

Het 3e chakra vinden we een handbreed
boven de navel en wordt ook miltchakra,
solarplexus of zonnevlecht genoemd. Ru-
dolf Steiner beschrijft dit als de tien-bladige
lotusbloem. Vijf bladen brengen we mee
uit eerdere incarnaties en vijf bladen
‘mogen’ we zelf wekken door meditatie en
door oefenen in het dagelijks leven: het
bewust worden van onze wilsimpulsen.

In de traditionele zienswijze gaat het bij

dit chakra over: wil, energie, stofwisse-
ling, transformatie, humor, wilskracht en
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het ego. Dit chakra helpt ons om onze
impulsen en onze energie om te zetten tot
een handeling, het vermogen om onszelf
met kracht en daad in de wereld te mani-
festeren.

Echter in de huidige fase van de ontwik-
keling van de mensheid zijn we ons
veelal nog niet bewust vanuit welke zin-
tuiglijke indrukken of verborgen emoties
we handelen of juist niet handelen. Het
is, zoals in de voorbeelden, eerder een
niet-bewuste wilsimpuls, die ons al of
niet tot handelingen aanzet. Of we zijn te
voorzichtig en afwachtend, lees te bang
of we zijn te onvoorzichtig en impulsief,
lees te overmoedig. We handelen niet
vanuit ons bewuste IK, maar vanuit ‘de
wil van het kleine ik’, het ‘ego’. Ongewild
en onbedoeld heeft het ego de leiding en
acteren we als vanuit een soort autom-
atische handelingen of automatismen.
We handelen als vanzelf, zonder dat we
daar bewust voor kiezen of zeggenschap
over hebben. Twee andere voorbeelden
ter verduidelijking; je loopt een bedompte
ruimte binnen en je opent een raam of
iemand noemt jouw naam en je kijkt direct
om.

Stefan Lubienski noemt dit de onvrije
wilskracht. Je reageert primair vanuit een
zintuiglijke indruk (bedompte lucht of het
horen van je naam), zonder je bewust af
te vragen of je wel wilt reageren.

Als er een onvrije wilskracht is, is er dus
ook een vrij wilsbesluit en vrije wilskracht.
Vrije wilskracht is vrij van automatismen
en wordt gevoed door een vrij denken,
bijvoorbeeld door een ideaal dat jij ver-
langt in de wereld te zetten. Dit ideaal
wordt gevoed door vrij en zuiver voelen,
bijvoorbeeld invoelen wat de ander op dat
moment nodig heeft, los van je eigen be-
hoeften, sentimenten of emoties.

Voor je verder leest, wil ik je vragen: “Kijk
eens invoelend naar je zelf”. In welke

situaties handel jij vanuit automatismen?
En was er recentelijk een handeling, een

je zelf manifesteren in de wereld, vanuit
een bewuste vrije keuze?

Rudolf Steiner en Stefan Lubienski
zeggen: we staan nog maar aan het begin
van deze ontwikkeling en de onderste drie
chakra’s ontsnappen geregeld aan onze
bewuste controle’. Hoe kunnen we dan
op weg gaan en onze ‘lage wil’, het ego
en het 3e chakra leren in dienst te stel-
len van ons bewuste Ik, het Hoger Zelf.
Natuurlijk door meditatie, daarover straks
meer. Even zo belangrijk is de ‘morele
heropvoeding van onze wil’, niet als een
‘moeten’, maar als een heel liefdevolle
zelfopvoeding. Deze zelfopvoeding vraagt
wel om geduld, veel geduld.

Het gaat hierbij om inzicht in ‘onze’ on-
bewuste wilsimpulsen en zo stapje voor
stapje meesterschap verwerven over de
onvrije wilskrachten. Die onvrije wils-
krachten kenmerken zich in ieder mens
door twee uiterste kanten, die ik hieronder
probeer toe te lichten. Meesterschap over
onze wil verkrijgen we door ‘die twee
uiterste zijden’ van onze onbewuste wils-
impulsen te leren (her)kennen en zonder
zelfveroordeling te erkennen en zo stapje
voor stapje de weg door het midden te
vinden. Zuivere wilskracht ontwikkelen

we alleen door proberen en doen, net als

Lucifer
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leren lopen, met veel vallen en nog vaker
opstaan.

De uitersten

Hoe zien die uitersten van die onbewuste
impulsen en onvrije wilskrachten eruit en
hoe herkennen we ze? Aan de ene kant
hebben we de direct impulsieve daad of
handeling. Herkenbaar aan te direct, kort
door de bocht, (een beetje) dominant,
agressief en overactief met afdwingende
en een opleggende wilskracht. Inwendig
een beetje stampvoetend en geirriteerd.
Bijvoorbeeld wanneer we boos zijn en de
ander de les lezen. Je probeert de controle
erop te houden en door je (energetisch)
groter te maken drijf je je zin door naar de
ander (ouders doen dit veel naar hun kin-
deren, zelfs naar volwassen kinderen).

Als je eerlijk naar je zelf kijkt dan voel en
Zie je, dat dit voortkomt uit angst en onze-
kerheid, angst de controle kwijt te raken
door niet weten wat er kan gaat gebeuren.
Je wordt onbewust door angst gedreven:
je bent controlerend, macht manipule-
rend en aanpassend. Ongemerkt laat je je
beinvioeden door de donkere kracht van
Ahriman.

Hoe ziet die andere kant eruit? Deze is

te herkennen aan gedragingen of gevoe-

Ahriman

lens van onrust, gedraai, wispelturigheid,
besluiteloosheid (zal ik dit of zal ik dat),
niet kiezen en er niet echt voor gaan. Wel
dromen, verlangens en idealen hebben,
maar er geen daad(kracht) aan verbinden.
Ook verlegenheid, weinig zelfvertrouwen,
gemakzucht (schouderophalend), het
allemaal laten gebeuren en ‘het zal wel
een spirituele bedoeling hebben’.
Ogenschijnlijk een vrij mens zijn, maar
vrijblijvend, zoals het ‘toevallig’ uitkomt.
Het ontbreekt aan zelfsturing.

Maar ook het manipuleren en op slinkse
wijze je zin krijgen, met andere woorden:
het doel heiligt de middelen (innerlijke
akkoordjes, halve waarheden, die je voor
jezelf goedpraat). Je wordt door egoisme
en hoogmoed gedreven en er is geen ge-
loof of vertrouwen in het Zelf. Ongemerkt
laat je je beinvioeden door Lucifer.

Vraag: welke invloed herken je bij jezelf of
misschien wel allebei?

Onze ware grootte

Ik wil je vragen om de volgende een-
voudige oefening te doen. Zorg voor een
plekje voor jezelf, waar je niet gestoord
wordt. Ga rechtop zitten. Doe je armen
over elkaar, druk je kaken, tanden en
kiezen stevig op elkaar (knarsend alsof je
boos bent). Duw nu je armen een beetje
omlaag en op je maag naar binnen, adem
een beetje in en houd je adem even vast.
Hoe voelt dit? En laat weer los.

Je ziet dit mensen nogal eens doen zodra
het een beetje spannend wordt. Je zet
jezelf een beetje op slot, sluit jezelf af.
Met armen gekruist over je maag sluit je
het 3e chakra helemaal af. Er kan niets
meer in, je maakt jezelf onbereikbaar en
ongevoelig voor wat er van buiten op je
afkomt. Maar zo kan er van jou ook geen
energie meer naar de ander. We raken de
verbinding kwijt met wat er in het astrale
lichaam van jezelf en de ander leeft. Van
een echte ontmoeting is geen sprake
meer, alleen nog op het niveau van het
hoofd. Zoals aan tafel bij een afstandelijke
notaris of bankadviseur.
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Het kan ook heel anders. Sta rustig op en
zet je voeten ongeveer een halve meter
uit elkaar, armen ontspannen langs je
lichaam. Blijf rustig in- en uitademen.
Buig langzaam je armen en leg je han-
den zachtjes tegen je buik. Probeer je
een beetje groter te maken en spreid nu
geleidelijk je armen helemaal uit, totdat
je armen en handen op één lijn liggen
met je hartchakra. Blijf zo even staan en
adem rustig door. Voel je nu hoe groot en
ruim je bent. Nu voel je iets van je ware
grootte, de ruimte, die jij mag innemen en
die jij bent, wanneer je je helemaal veilig
voelt.

Niet alleen van brood...

kan de mens leven. Het 3¢ chakra, de
zonnevlecht werkt direct op de milt en de
maag en zorgt voor verbranding van ons
voedsel, omzetting tot energie en opname
van vitaminen, eiwitten, mineralen, etc.
Zoals de zon de aarde verwarmt, zaden
doet ontkiemen en uitgroeien tot graan, zo
verwarmt de zonnevlecht onze maag en
spijsvertering. Is dit chakra in een gezonde
balans dan zijn we veelal vrij van maag-,
darm-, gal-, leverklachten. Op geestelijk-
en zielsniveau gaat het eveneens om
transformatie. Door de beschreven uiterste
wilskrachten van dit chakra te erkennen,
ons bewust te worden van de genoemde
invloeden van Lucifer en Arhiman, ont-
dekken we stapje voor stapje ‘de weg van
het midden’. Meesterschap verwerven

we echter pas, wanneer we bereid zijn dit
alles wat in ons is te aanvaarden: door niet

derde chakra

langer te ontkennen of te ‘vechten’ tegen
die schaduw- of donkere kanten in ons,
maar vooral door ‘Liefde te hebben voor
het onvolmaakte zelf . En, misschien is dit
wel het belangrijkste, hebben we de moed
en de bereidheid om de hulp van Christus
in te roepen bij dit zo grote innerlijke om-
vormingsproces van dit chakra tot geeste-
lijk zintuig

In de vorige Verwachting schreef ik over
de bijzondere kracht van het Onze Vader/
Moedergebed voor de ontwikkeling van
de chakra’s. Door in de meditatie je voel-
end te verbinden met de zonnevlecht

en in stilte de 5° strofe uit onze Vader/
Moedergebed te bidden: “Geef ons
heden ons dagelijks brood”, vragen we
om het juiste voedsel voor ons wezen.
Niet alleen voor ons fysieke lichaam,
maar juist ook om geestelijk voedsel voor
ons etherisch-, astraal- en ik-lichaam
(het hoger zelf). Hans Stolp schrijft: De
zonnevlecht is de zetel van het vuur en

is daarom verbonden met licht, warmte,
helderheid en levendigheid (energie). De
in ons neergedaalde kosmische energie
wordt via de werking van dit chakra dan
ook omgezet tot warmte en uitstraling, die
mensen verbindt én tot licht, dat de duis-
ternis verdrijft.?

Door dit biddend te mediteren, vragen we
aan Christus: “Geef mij de levenslessen,
die ik nodig om te groeien op aarde. En
helpt mij de ervaringen van deze lessen
door Uw Zonnelicht om te vormen tot een
vurige levenskracht voor heel de aarde,
heel de mensheid en mijzelf”.

Kan je iets voelen van de kracht, die van
het bovenstaande gebed uitgaat? En kan
je (een beetje) voelen dat dit je de kracht
kan schenken om je armen en je hart te
openen in de ontmoeting met de ander,
dat je onbevangen naar buiten durft te
treden en je je veilig voelt om jouw ware
grootte aan te nemen en je eigen ruimte
echt in te nemen.

Van buiten weer naar binnen
Het leven van mensen in geestelijke
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ontwikkeling kenmerkt zich door periodes
van vitaliteit en naar buiten treden, afge-
wisseld door periodes van je zelf meer
terugtrekken, regelmatig gepaard gaand
met ziekte of fysieke beperkingen. Treden
we naar buiten, dan staat het 3° chakra
open, trekken we ons terug dan sluit het
zich. Hebben we, zoals hierboven in de
ontmoeting met anderen een tijdje ons
licht laten schijnen, dan volgt er (bijna) als
vanzelf een periode van naar binnengaan.
Immers door het licht van het hoger zelf,
de Innerlijke Christus, viel er ook licht op
dat, wat innerlijk nog niet heel was. Wan-
neer het 3¢ chakra zich weer sluit en we
ons een beetje terugtrekken, dalen we
bijna als van zelf af naar het 2¢ chakra,
met het doel om wat daar leeft in het ‘on-
derbewuste’ (aan schuldenlast) innerlijk
te helen en te vergeven (zie Verwachting
70). Blijf niet doorrennen, maar gun jezelf
hier alsjeblieft de tijd en ruimte voor. Zo
leren wij onze zuivere wilskracht inzetten
voor het dragen van ‘(de lessen van) ons
karma en van ons levenslot’.

Geestelijke vermogens

In wie zo werkt aan zijn of haar geeste-
lijke groei, rijpt ook de ontwikkeling van de
chakra’s. Chakra’s ontwikkelen zich dan
tot ‘organen en zintuigen’ van de ziel, die
ons op enig moment nieuwe geestelijke
vermogens schenken. Een geopende
zonnevlecht is direct verbonden met het
astrale lichaam en laat ons (helderziend)
waarnemen wat er aan vermogens en
talenten leeft in de zielen van andere

mensen, in dieren en in de natuur door
het waarnemen van aurakleuren. We
komen ook in verbinding met gestorvenen
in de astrale wereld. Herinneringen uit
vorige levens, die in ons astrale lichaam
liggen opgeslagen, worden ‘voelend zicht-
baar’, evenals de levensthema’s, die we
meebrachten.

Nog even terug naar die staande hou-
ding met je armen en handen gespreid

ter hoogte van het hartchakra. Mogelijk
kun je iets voelen van de energie, die
door je voeten, benen, armen en handen
uitstroomt naar de wereld en dat het je
hartchakra en je zonnevlecht opent. Het is
een krachtige houding, waardoor jij al, wat
in jou is en ook wat de geestelijke wereld
in jouw hart legt, mag doorgeven aan de
wereld. Het voelt in alle bescheidenheid
ook als een zegenend gebaar.

Ik wil je vragen om in de ontmoeting met
een ander aan jezelf toe te staan om zo je
handen, armen en hart te openen. Door
(in gedachten) zo de ander te omarmen
stroomt de Christusliefde van hart tot hart
en helen en genezen we elkaar in die ont-
moeting.

1. Wegen naar geestelijk inzicht Stefan Lubienksi

2. Het gebed, als mystieke weg, Hans Stolp

Walter de Zeeuw, Centrum “De Innerlijke weg”, verzorgt lezingen, workshops en
begeleidt mensen individueel op hun weg van ontwikkeling en groeien in
geestelijk bewustzijn.

www.walterdezeeuw.nl

Je hebt niets aan vrijheid als je niet ook
de vrijheid hebt om fouten te maken.
Mathatma Gandhi
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