&even in kwetsbare verbinding (3)

De kracht van onbevangenheid

WALTER DE ZEEUW

Dit is alweer het 6° artikel
over de geestelijke
ontwikkeling van de chakra’s
door het mediteren op de
chakra’s met het Onze
Moeder/Vadergebed. Door
deze meditatie openen zich
de chakra’s en gebeurt

er nog iets bijzonders:

de chakra’s vormen zich
geleidelijk om tot geestelijke
organen, tot geestelijke
zintuigen, ‘zintuigen van de
ziel'. Bij een zekere rijpheid
openbaart elk chakra zich
als een specifieke poort en schenkt ons
nieuwe helderziende, helderhorende

en heldervoelende waarnemingen en
ervaringen. Het geopende hartchakra
schenkt ons het nieuwe vermogen ons
werkelijk met de ander van hart tot hart
te verbinden. In dit artikel staan we stil bij
hoe we deze ontwikkeling in het dagelijks
leven kunnen bevorderen.

Ik beschreef al eerder hoe wij door het
mediteren op de chakra’s met het zo
bijzondere Onze Moeder/Vadergebed
onze ziel zuiveren. Bij het mediteren op
ons hartchakra begint het zich te openen’.
Door dit werken aan onszelf én de
verbinding met esoterisch christendom,
komt het hartchakra voelbaar in beweging
(een geopend chakra is een ‘geestelijk
wiel van licht’ dat draait). Het beweeglijke
hartchakra neemt ontvangend kosmische
Liefde in zich op. Wanneer wij ons
werkelijk in kwetsbaarheid verbinden,
stroomt die Liefde uit naar alles en
iedereen die die Liefde nodig heeft. Voor
even zijn wij zelf het kanaal van Liefde en

Licht, verbinder tussen hemel
en aarde.

Rudolf Steiner beschrijft

nog een bijzonder aspect,
dat ‘de leerling’ toe-

valt bij het opengaan

van het hartchakra: ‘de
leerling’ wordt zich bewust
van zielenwarmte en
zielenkoude?.

Eerst wil ik uitleggen waarom
Rudolf Steiner ons ‘leerling’
noemt. In de oude tijd

waren er overal op aarde de
zogenaamde mysteriescholen, waar een
enkele ‘vitverkorene’ werd toegelaten om
als leerling, genaamd ‘myste’, daar de
hoge geestelijke inwijding te ontvangen.
Nu die oude mysterie-inwijdingsscholen
zijn verdwenen, is in onze tijd het

leven op aarde zelf die ‘leerschool’
geworden. Wij zijn nu de leerlingen,

die deze moderne inwijdingsweg gaan.
‘Het leven’ zelf legt ons voortdurend de
noodzakelijke ‘lessen’ voor. Deze weg is
zeker niet kant en klaar. Met het nodige
vallen en opstaan maken we haar nu zelf
begaanbaar.

Naast leerling zijn wij ook onze eigen
leraar en meester en bemoedigen iedere
keer onszelf om de volgende ‘onbekende’
afslag op die bijzondere levensweg te
nemen.

Dat ‘leerling zijn’ mag je net als de
discipelen ook ervaren en beleven als
Zijn leerling’ zijn. De mens die zich
innerlijk verbindt met Christus zal zelf
deelnemen aan Zijn openbaringen, aan
Zijn geboorte op aarde, maar ook aan Zijn
lijden, sterven en wederopstanding®. Door
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die verbinding in ons hart, beleven wij in
onze tijd de weg én de werken mee, die
Christus voor ons op aarde openbaart.

Rudolf Steiner zegt over het hartchakra:
“De ontwikkeling van de 12-bladige
lotusbloem schenkt de leerling ook

een diepgaand gevoel voor de
natuurprocessen. Uit alles wat op

groei en ontwikkeling berust, stroomt
zielenwarmte. Alles wat vergaat en

in afbraak en verval verkeert, wordt
gekenmerkt door zielenkoude”. Nu

ons ego als beschermmuurtje om ons
hart afbreekt, groeit onze innerlijke
gevoeligheid voor velerlei geestelijke
verschijnselen. We gaan als vanzelf
achter de aardse verschijningvormen
kijken én voelen. Zoals ons fysieke
lichaam warmte en koude gewaarwordt,
zo geeft het geopende hartchakra ons
nieuwe en diepe gevoelsindrukken

van zielenkoude en zielenwarmte. We
worden gevoeliger voor hoe zielenwarmte
uitstroomt van de andere mens, van
een dier of in de natuur van planten,
bomen en struiken in het voorjaar:
zielenwarmte die uitstroomt bij groei,
bloei en ontwikkeling. Evenzo gaan

we de zielenkoude bewuster voelen

en meebeleven, wanneer er sprake

is van ziekte die naar het levenseinde
leidt of van naderend sterven van mens
of dier, maar ook in de natuur bij het
afsterven van planten en bomen in de
herfstperiode.

Wie dit kent weet dat het mee-ervaren
van zielenwarmte of zielenkoude in

het hartchakra een heel bijzondere en
kwetsbare ervaring is. Het zijn innerlijk
sterk voelbare processen. Deze zijn zo
sterk dat ze ons mee kunnen trekken

in het onszelf teveel weggeven en het
onszelf verliezen. Ze kunnen ons angstig
maken of ons laten verdwalen, waardoor
wij geneigd raken ze te ontwijken.

Rudolf Steiner reikt ons de hand en zegt:
‘Door de geestelijke scholingsweg rijpt
dit bijzondere zielenorgaan. Echter om

haar gelijkmatig te ontwikkelen, moeten
we beheer verwerven over een zestal
belangrijke zielenactiviteiten.’

Het getal ‘zes’ staat hierbij niet op
zichzelf. Rudolf Steiner beschrijft

de chakra’s zoals helderzienden

ze waarnemen als meer-bladige
lotusbloemen. Van de twaalfbladige
lotusbloem (hartchakra), die wordt
gevormd in de hartstreek, was de
helft van de bladen al in een vroegere
ontwikkelingstoestand van de mens
aanwezig. Deze zes bladen behoeven
daarom niet speciaal te worden
ontwikkeld. Zij verschijnen vanzelf en
beginnen te draaien wanneer aan de

De twaalfbladige lotusbloem (hartchakra)

andere zes gewerkt wordt. Om deze
ontwikkeling te bevorderen, moet
de mens aan een zestal specifieke
zielenactiviteiten op bewuste wijze
richting geven.

Rudolf Steiner beschrijft deze zes
zielenactiviteiten uitvoerig.

Hieronder de belangrijkste aspecten eruit:

* Het 1° zielenproces is het regelen en
de innerlijke beheersing van de ge-
dachtestroom. Rondfladderende
zinloze en onlogische gedachten
bederven de vorm van deze lotus-
bloem. Hoe meer de ene op de ande-
re gedachte volgt en het onlogische
uit de weg wordt gegaan, des te meer
krijgt dit zintuig zijn vorm.

» Als 2° gaat het erom dat de leerling
dezelfde consequentie trekt voor zijn
handelen. Elke disharmonie in
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handelen is verderfelijk en misvormt
de lotusbloem. ledere volgende
handeling van de leerling behoort als
van zelfsprekend (‘logisch’) altijd voort
te vioeien uit de vorige, anders kan dit
zintuig zich nooit ontwikkelen.

Het 3° is het aankweken van volhar-
ding of standvastigheid. De leerling
laat zich niet door personen of ge-
beurtenissen beinvioeden of uit het
veld slaan. Hindernissen en gevoe-
lige, emotionele tegenslagen zijn voor
hem een uitdaging om te overwinnen
en geen reden tot opgeven.

De 4° is verdraagzaamheid jegens
mensen, andere wezens maar 0ok
feiten. De leerling onderdrukt alle
overbodige kritiek op hetgeen on-
volmaakt, kwaadaardig en slecht is

en probeert veeleer alles te begrij-
pen wat op zijn weg komt. Hij probeert
zich voortdurend in de situatie van de
ander te verplaatsen.

Het 5° is onbevangenheid jegens alle
levensverschijnselen. De leerling
treedt in zijn handelen ieder mens, ie-
der wezen met vertrouwen tegemoet.
Hij zegt nooit ‘dat geloof ik niet’. Hij

is ieder moment bereid zijn mening,
zijn opinie in het licht van dit nieuwe
te onderzoeken en te herzien. Hij blijft
steeds ontvankelijk voor alles wat op
zijn weg komt.

Het 6° is dat de leerling zich een
zekere evenwichtigheid (gelijkmoedig-
heid) in het leven eigen maakt. Hij
streeft ernaar deze gelijkmoedige
stemming te bewaren, ook als hem

Bloem van een Heilige Lotus (Nelumbo nucifera)

De plant wortelt in een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en de
bloemen er ooit modderig uitzien. Daarom is de lotus een symbool van zuiverheid in het
hindoeisme en het boeddhisme. Het zelfreinigend vermogen van de bladeren wordt wel

het lotuseffect genoemd.
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leed of vreugde overkomt. Het pen-
delen tussen hemelhoog juichend en
tot sterven toe bedroefd zijn, leert hij
zich af.

Innerlijke winst

Het ‘opkweken’ van deze eigenschappen
vraagt tijd, inspanning en veel geduld,
maar vooral ook eerlijk kijken naar jezelf.
‘Hoe ga ik ermee om?’ Waar heeft het
ego nog de leiding. Waar en wanneer
heb ik (al) het meesterschap? We lazen
al dat deze lotusbloem, het hartchakra,
zich rijpt en opent door meditatie met
het Onze Moeder/Vadergebed. Haar
ware vorm krijgt zij pas wanneer wij
zorgvuldig omgaan met onze hoge
Ik-krachten (denken, voelen, willen en
handelen) zoals beschreven bij de zes
zielenactiviteiten. Dan komt de 12-bladige
lotusbloem werkelijk tot bloei. Liefde,
vreugde en kracht straalt van ons af, we
voelen ons opgetild, enthousiast en met
het leven verbonden.

Echter als mens zijn wij geneigd om
iedere keer terug te vallen in ons oude
patroon, soms omdat we nog moeten
ontdekken hoe het anders, vanuit Liefde
kan en soms ook door angst voor het
onbekende of door onverwerkte pijn

uit het verleden. Telkens weer laten we
ons verleiden om ons door onze ego
ik-krachten te laten leiden. Anderzijds
hebben wij dit soms ook nodig in dit leven
hier op aarde. Als wij ons deze menselijke
neiging realiseren en herkennen, kunnen
wij er onze belangrijke levenslessen uit
halen. Levenslessen, die ons de ogen
doen openen door het Licht dat valt op
wat wij innerlijk nog mogen helen.

Neven-oefeningen

Rudolf Steiner gaf ook enkele
aanwijzingen hoe deze zielenactiviteiten
in ons in de vorm van zogenaamde
‘nevenoefeningen’ op te kweken. Hij
noemde ze zo, omdat we ze naast onze
gewone meditatie kunnen beoefenen
en geleidelijk integreren in het dagelijks
leven. In het boekje ‘Het zesvoudige

pad’ heeft Joop van Dam deze zes
als ‘basisoefeningen voor spirituele
ontwikkeling’ uitgewerkt. Ook op onze
website vind je meer informatie.

Als een kind

Dit artikel wil ik afronden door stil te staan
bij ‘onbevangenheid’. Onbevangenheid
is een gave die jonge kinderen nog zo
mooi van nature hebben. Peuters en
kleuters demonstreren dit spontane
vermogen door elke gebeurtenis steeds
weer als nieuw te beleven. Wat op jonge
leeftijd een natuurlijk gegeven is, moeten
we later met veel inspanning in ons
leven terugwinnen! Het is de gave van
verheugen en om met nieuwsgierigheid in
kwetsbaarheid de gebeurtenissen en de
mensen in je leven tegemoet te treden.
Het is kijken met de ogen van de on-
schuld van een moedig kind.

Ook Jezus Christus wijst ons er
verschillende keren op, dat wij van
kinderen kunnen leren. “Want wie zijn
zoals de kinderen, hebben in zich het
rijk Gods” en “Ik zeg u, wie niet het rijk
Gods in zijn wezen opneemt zoals een
kind, kan er niet binnenkomen” (Markus
10:14,15).

Voor je verder leest, wil ik je vragen om
eerst eerlijk naar jezelf te kijken. Vraag
dan: “Wanneer ben ik onbevangen en
hoe ga ik daarmee om?” En kun je dan
ook zien hoe moeilijk dat vaak is?

We zijn onze onbevangenheid (een
beetje) kwijtgeraakt. Hoe komt dit?
Naarmate we meer meemaakten in ons
leven deden we des te meer kennis en
vaardigheden op. We verwierven ervaring
en inzicht en vormden onze oordelen
(goed en fout).

Onontkoombaar bij het ‘bouwen van

ons ego’, hebben we al deze ervaringen
en inzichten als een bepaalde afdruk

in ons etherisch- en astraallichaam
achtergelaten. We hebben ze tot een
eigen referentiekader gemaakt. Het geeft
ons houvast in hoe we met bekende
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en nieuwe levensgebeurtenissen om
kunnen gaan. Wel zo veilig dacht je
lang. Alleen zijn we er ook een beetje

in gevangen geraakt. Dat merken

we nu we de volgende fase van

onze bewustzijnsontwikkeling zijn
binnengekomen: de fase van leren
‘Vertrouwen’, ook in je ware Zelf. Dan
zit dat ‘wel zo veilige en vertrouwde’ ons
behoorlijk in de weg. Onbevangenheid
vraagt dus om moed dit referentiekader
aan ervaringen en inzichten aan de kant
te zetten.

Hoe kunnen we onbevangenheid
beoefenen? Allereerst door terughoudend
in ons oordeel te zijn en te leren

‘het nieuwe’ op ons levenspad met
belangstelling tegemoet te treden. Door
naast het negatieve en het lelijke ook
het mooie en het schone te zien en zo
voorbij de buitenkant van de aardse
verschijningsvorm heen te kijken naar
de (nog verborgen) diepere bedoeling of
betekenis.

Kijk ’s avonds eens terug met de vraag:
‘Wanneer lukte het vandaag onbevangen
te zijn en wat heb ik daardoor mogen
ontdekken?’ En lukte het vandaag een
keer niet, neem je dan voor het morgen
opnieuw te proberen, zonder jezelf te
veroordelen, weet je nog ‘je bent leerling’.
Wees geduldig, gun jezelf de tijd. Vraag
in gebed of meditatie aan je engel of
Christus om hulp, moed en vertrouwen.
Kijk bij het terugkijken op de dag ook
naar welk ‘wonder’ zich vandaag voltrok
of jou ten deel viel. Verrassend genoeg
is er elke dag wel iets te oogsten, groot
of klein. Wie met de vreugde van dit
wonder en ‘de vraag om bemoediging’
gaat slapen, zal ontdekken dat je de
nieuwe dag met meer onbevangenheid
binnenstapt.

Wie in onbevangenheid leeft, voelt een
nieuwe kracht groeien, een kracht van
‘geloof en vertrouwen’ in zichzelf én

in het leven. leder mens, ieder wezen
treed je met dit vertrouwen tegemoet.

Het vervult je handelen met vertrouwen
en je blijft steeds ontvankelijk voor alles
wat op je weg komt. We durven schroom
en twijfel los te laten. En wanneer je iets
belangrijks voor ogen hebt, ervaar je ook
het geloof in de kracht ervan. Honderd
teleurstellingen kunnen je dit geloof niet
ontnemen. Dit is het ‘geloof dat bergen
kan verzetten’.

Judith von Halle benadrukt nog een
andere kant van onbevangen zijn,
wanneer zij vertelt over de helderziende
krachten die nodig zijn om het zuivere
fantoom- of opstandingslichaam van
Christus waar te nemen. Wij mogen die
krachten, verbonden met het hartchakra,
die in de kiem van onze ziel aanwezig
zijn, ontwikkelen en in ons bewustzijn
brengen. Zij zegt: “De oefening van
onbevangenheid, roept de mens op in
zijn hart een klein hoekje open te houden
voor wat onwaarschijnlijk lijkt maar toch
mogelijk is”3. Wat wordt dan mogelijk...?
Wie weer wordt als een kind, kwetsbaar
en onbevangen, die mag in zijn/haar
eigen hart het wonder van de kosmische
Liefde ervaren. Voor hem of haar komt
het rijk van God binnen bereik. Dit rijk
bevindt zich niet buiten de mens of zien
we pas na de dood, maar het openbaart
zich innerlijk aan deze mens hier op
aarde.

Wie weer wordt als een kind zal innerlijk
het wonder mogen schouwen:

‘Christus, ja Hij is werkelijk opgestaan’.

1 Het gebed, als mystieke weg, Hans Stolp
2 De weg tot inzichten in hogere werelden,
Rudolf Steiner
3 ‘En als Hij niet was opgestaan’, Judith von Halle

Walter de Zeeuw, Centrum “De Innerlijke weg”,
verzorgt lezingen, workshops en begeleidt mensen
op hun weg van ontwikkeling en groeien in geestelijk
bewustzijn. www.walterdezeeuw.nl
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